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Benin, november 2016

Wij zijn hier nu een

paar maanden aan

het werk en de missie

is in volle gang.

Benin is een prachtig

land waar de mensen

ons hartelijk

verwelkomen.

Graag geef ik jullie

een indruk in deze

nieuwsbrief!
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Mary
Mary staat op het punt
om de Africa Mercy te
verlaten. “Heb je tijd voor
nog één foto?” De 14­
jarige is bijna
onherkenbaar. Drie
weken geleden had ze
naar de grond gekeken,
en zich in een hoekje van
het voertuig verschuild,
om de tumor die haar
linkeroog bedekte te
verbergen. Nu kijkt ze
recht in de camera. “Wij
zijn erg blij,” zegt haar
moeder, “We zijn erg
blij met Mercy Ships.”

'Een operatieteam aan het werk'

(foto: Mercy Ships)

In de zomer vloog ik naar
Durban, Zuid­Afrika, van
waaruit we naar Benin
voeren. Het was een
prachtige, rustige reis
over de oceaan, terwijl
het schooljaar begon.

We zijn hier nu zo'n drie
maanden aan het werk.
Het ziekenhuis draait op
volle toeren. Er zijn al
meer dan 1000 tand­
patiënten geholpen en
vele operaties verricht.

Daarnaast leer ik Benin
steeds beter kennen. De
mensen zijn hier vol
vreugde, uitbundig, en
heel gastvrij. Ik had de
geweldige kans om een
Beninse bruiloft mee te
maken van twee
crewmembers uit Benin.
Een mooie, vreugdevolle
dag.
Ook geniet ik van de vele
kleuren en geuren hier:
de mooie stoffen die de
mensen dragen en de
markt vol vers fruit. De
auto's die volgeladen zijn
met een vracht die hoger
is dan zijzelf – en op de
een of andere manier
werkt het! Ik wordt blij
van de uitbundige lach
van onze lokale
dagwerkers aan boord.

Het schooljaar is in volle
gang. We gingen een
paar weken geleden met
onze leerlingen op
retraite. Verderop vertel
ik hier meer over.

Operatieteam
Wanneer je een groep
vrijwilligers bij elkaar
brengt om te doen waar
ze goed in zijn in een
land waar er nood is,
wordt het onmogelijke
mogelijk. Hier is een
operatieteam een patiënt
aan het opereren die
nooit gedacht had dat
een operatie een optie
zou zijn. Elke patiënt
heeft een eigen verhaal.
Graag deel ik een paar
van deze verhalen.

Valentin
“Ik ontmoette Valentin
op de kade op de dag dat
hij opgenomen werd. Hij
had brandwonden vanaf
zijn bovenbeen tot aan
zijn maag en zijn huid
was zo erg samen­
getrokken dat hij niet
rechtop kon staan. Zijn
ogen waren donker, bang
en te oud voor zijn 8 jaar.

'Mary' (foto: Mercy Ships)



Weken later kwam er
een jongetje razendsnel
op me afgefietst op dek 7,
met glanzende ogen,
een lachende mond,
terwijl hij vroeg om een
foto. Ik moest om zijn
naam vragen, ik had hem
niet herkend. Wat een
vreugde om zijn
nieuwgevonden vrijheid
te zien, zowel fysiek als
emotioneel!” – Katie
Callow, Africa Mercy
fotograaf

We hebben een mooi
nieuw team met leraren
die nieuwe ideeën en
culturen meebrengen. Dit
jaar heb ik collega's uit
Rusland, Zuid­Afrika, de
VS, Australië,
Zwitserland en Brazilië.
Het werk dat ik de
afgelopen jaren heb
geïnvesteerd in de
vakken die ik geef werpt
zijn vruchten af.
Dit jaar focus ik op het
verder ontwikkelen van

het gym­ en computer
curriculum, zodat ik alle
ideeën die ik heb ver­
zameld kan overdragen
aan de volgende leraar.

In november gingen we
met onze High School
leerlingen op ‘retraite’
(kamp). Mercy Ships doet
in elk land waar we
komen een ‘Nutritional
Agricultural Program’: er
worden mensen getraind
die weer anderen zullen
trainen in effectieve
landbouw, gebaseerd op
een bijbelse visie. Wij
mochten gratis gebruik
maken van hun locatie.
Het was heerlijk om in
het groen te werken met
z’n allen, veel buiten te
zijn, spellen te doen, en
tijd te hebben om meer
over God te leren. Een
hoogtepunt was het
knuffelen met konijnen,
want we missen huis­
dieren op het schip!

Ons thema was ‘Durf een
held te zijn als Daniël’
en we hebben samen het
Bijbelboek Daniël
behandeld. Het blijft
bijzonder om al deze
unieke ervaringen en

het geloof met mijn
leerlingen te mogen
delen. Het mooiste
moment was voor mij het
bidden met en voor mijn
leerlingen.

'Valentin' (foto: Mercy Ships)
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Met mijn Junior High en High School leerlingen (foto: Mercy Ships)

Konijnen knuffelen en aan het werk op de

Agricultural Site
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GEBED bedankt

VOOR ALLE

TROUW
E STEUN

Zonder gebed en de
steun van God zou ik het
werk hier niet kunnen
doen. Ik vind het heel
fijn als je voor me wilt
bidden!

Dankpunten:
• Voor Gods trouw in
mijn vierde jaar aan
boord en in de financiële
steun ­ voor de vreugde
die het is om Hem te
dienen
• Voor een hele mooie
tijd op retraite (kamp)
met onze High School
leerlingen
• Dat al het werk dat ik in
mijn vakken heb
gestoken zijn vrucht
afwerpt in dit schooljaar

Gebedspunten:
• Voor energie, vreugde
en focus in de laatste
weken voor de
kerstvakantie
• Voor een veilige reis en
een goede tijd in
Nederland met kerst
• Dat God mij zal leiden
in de toekomst na het
schip

Het is ontzettend fijn om
te merken dat er zoveel
mensen zijn in Neder­
land die mij sponsoren
en steunen in gebed en
die met me meeleven.
Bedankt voor jullie
trouwe steun! Ik doe dit
niet alleen en zonder
jullie zou dit werk niet
mogelijk zijn, daar ben ik
mij heel bewust van.
Het is een enorme
bemoediging om me zo
met jullie verbonden te
voelen.

Een hartelijke groet!

Floor

P.S.

Giften kunnen worden overge­

maakt naar IBAN rekening
NL 75 ABNA 0411467778, onder

vermelding van Floor de Bruin
3614.

Regelmatig gebedspunten
ontvangen? Stuur een mail naar

klarieke.vos@gmail.com.

Ik zal jullie op de hoogte houden

van mijn leven en werk op de

Africa Mercy via deze

nieuwsbrief. Daarnaast schrijf

ik regelmatig een blog op

flooraanboord.nl. Daar kun je je

aanmelden om een bericht te

krijgen wanneer er een nieuwe

blog is ('Updates via RSS').

Ken je meer mensen die op de

hoogte gehouden willen worden

van het werk dat ik doe? Laat

het me weten, dan zet ik ze op

de maillijst.

Ook in Benin ga ik om de
week op bezoek bij de
vrouwen in de gevan­
genis. Het is een
voorrecht om er voor hen
te mogen zijn, voor hen
te bidden en te zien
hoeveel dit voor hen
betekent. Ze zijn zó klaar
om het evangelie te
horen en alles van God
te verwachten. Maar het
geeft mij misschien nog
wel veel meer, deze tijd
samen met hen.
Ook vroeg een van onze
werkers uit Benin me of
ik Engelse les wilde
geven aan de kinderen in
zijn kerk tijdens de
zondagschool. Ik vind het
heerlijk om op deze
manier te kunnen
investeren in Benin, en
ook een band met de
lokale mensen op te
bouwen. We beginnen
met een bijbelverhaal en
oefenen woorden, bij­
voorbeeld dierennamen.
We doen spelletjes en
zingen Engelse liedjes.
Deze kinderen houden
zo van dansen: heerlijk!

Engelse

LES IN

DE KERK

Met mijn collega's bezocht ik de

operatiekamer

Engelse les tijdens de zondagsschool in

een lokale kerk




