Dag lieve oma

Corrie Bos - Klok

1945 - 2018



De Heer is mijn Herder

mij ontbreekt niets
Psalm 23

Wat was je sterk en zorgzaam
Steeds heb je voor iedereen klaargestaan
Flink was je je hele leven
Moedig tot het einde gebleven
Flink wil je dat wij zullen zijn
Maar afscheid nemen van jou doet zo'n pijn

Wij zijn verdrietig, maar dankbaar dat jij onze moeder en oma was.

Corrie Bos - Klok

Zeist, 29 april 1945 Zeist, 30 januari 2018
Correspondentie:
Drent Uitvaartverzorging In liefde weer herenigd met haar lieve man Harrie
T.a.v. Familie Bos
Laantje zonder Eind 5
3701 BT Zeist Gert Jan
Er is gelegenheid om afscheid van Corrie te nemen en ons te condoleren Annelies en Jos
op zaterdag 3 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur in Afscheidshuys Lobke
't Zeisterbosch, Laantje zonder Eind 5 (hoek Woudenbergseweg 44A) Silke
te Zeist. Sietse

De dankdienst voor haar leven vindt plaats op maandag 5 februari om

11.00 uur de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44 te Zeist.
Onze dank gaat uit naar al het personeel van Hospice Heuvelrug

Omstreeks 12.30 uur zullen wij Corrie begraven bij haar man op de voor hun inzet en liefdevolle zorg.
Gemeentelijke Begraafplaats, Woudenbergseweg 46 te Zeist.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Oosterkerk.



