Enkele woorden over Jacobus 5

Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden.

Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen opdat
zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Dat schrijft Jacobus als hij een raad geeft over hoe in de gemeente omgegaan moet
worden met verschillende situaties. Het is opvallend dat leed en vreugde, ziekte en
gebed allemaal in één adem genoemd worden. Dit bijbelgedeelte heeft de jonge kerk
zo opgevat dat de zalving van zieken, onder handoplegging en met gebed een
gebruikelijk sacrament werd. Om allerlei redenen zijn de reformatorische kerken
daarvan weg gegroeid, maar sinds een paar decennia herinneren ook veel
protestanten zich deze tekst als er leed of ziekte is en willen daaraan gehoorzaam
zijn.

Dat is ook wat we vandaag als (deel van de) gemeente doen: gehoorzaam zijn aan
de voorschriften van Jacobus, in de verwachting dat dat goed is, dat we daar beter
van worden, dat dat heilzaam zal zijn voor Els, Henk, hun gezin en voor ons, als
gemeente, de gemeente waar Els toe behoort.

Zo is het precies goed gezegd: wij doen dit in het vertrouwen dat wij daar allen beter
van worden. Wat dat zal betekenen weten we niet, we leggen God onze gedachten
en verlangens voor en elk gebed heeft uiteindelijk tot doel dat we ons leren
overgeven aan Hem. We vertrouwen dat God een weg met elk van ons en met ons
als gemeente gaat. Overgave aan God betekent dat het stroomt tussen Hem en ons,
dat we ons kunnen toevertrouwen aan hoe de dingen gaan. Natuurlijk zijn er
verlangens om genezing. En die spreken we ook uit, daar bidden we om..
Tegelijkertijd, het belangrijkste gebed is het gebed om overgave: "Lieve God, uw weg
is mijn weg. Mij geschiede naar uw wil’.

Ziekenzalving is daarom niet vooral een gebed om genezing. We dwingen God niets
af. Wij weten niet precies welke zijn gedachten zijn. Gedachten van heil, dat weten
we. Maar hoe dat heil eruit ziet — we geven dat over in zijn hand. Ten diepste gaat
het bij het gebed voor onze zieken en de zalving van de zieken om gehoorzaam te
zijn aan wat de Heer Jezus Christus over de omgang met zieken heeft voorgedaan
en gezegd. We brengen onze zieken en onszelf bij Hem. We bidden om vergeving,
reiniging en beschutting en om heelwording en overgave. We verlangen naar Gods
nabijheid, in goede en kwade dagen. Daar worden we beter van.



