Orde van dienst voor de ziekenzalving

Welkom

Groet

Vrede van de Heer van het Leven, voor jou, Els,
en voor allen die hier zijn.

Amen

Korte inleiding
De paaskaars wordt aangestoken

We lezen een deel van Psalm 139

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,

U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,

of U, HEER, kent het ten volle.

U omsluit mij, van achter en van voren,

U legt uw hand op mij.

Wonderlijk zoals U mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

Hoe zou ik aan Uw aandacht ontsnappen,

hoe aan uw blikken ontkomen?

Klom ik op naar de hemel — U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk — U bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,

ook daar zou uw hand mij leiden,



zou uw rechterhand mij vasthouden.

Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,

het licht om mij heen veranderen in nacht,’

ook dan zou het duister voor U niet donker zijn —
de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.

U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor U geen geheim.

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
Hoe rijk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

We zingen lied 488 uit Opwekking

Heer ik kom tot U

neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,

dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij

dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde

Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.



Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

ZIEKENZALVING

Gebed

Zoveel vragen hebben wij.

Help ons de vinger op de lippen te leggen,

liever dan voor onze beurt te spreken.

Zegen ons die uw komst in de wereld verwachten.
Ontferm U over ons,

ontferm U over Els,

uw kind, lid van deze gemeente,

om wie wij hier zijn,

ontferm U ook over Henk, Myrthe & William, Tamar & Cornelis, Joél & Marloes, over Ezra
ontferm U over allen die Els na zijn.

Wees hen en ons blijvend nabij.

Amen

We gaan nu over tot de zegening en zalving

Zegening (door Martin, handoplegging door Ina, Wanda & Martin)

Heer, U die onze Schepper bent,

wij komen voor U met Els.

In vertrouwen en gehoorzaamheid bidden wij voor haar,
wij leggen haar in uw Naam de handen op

en zalven haar met olie.

O God, dat U het bent die uw hand op haar legt,

dat het uw heilige Geest is die haar doordrenkt,

zoals de olie in haar huid trekt.

Zegen haar met uw nabijheid.

Zalving (door Martin, d.m.v. kruisteken op voorhoofd en open handen)

Els, ik zalf je,

in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
tot heling van ziel, geest en lichaam

Amen

Moge door deze zalving

de Geest van God in je wonen,

de kracht van God jou vervullen

en de hoop op God ontwaken in jouw hart
Amen



Gebed voor de kring van geliefden om Els heen

Heer, onder ons zijn er die ziek zijn of met een beperking moeten leven.
U hebt hen lief.

Wij deden een beroep op uw liefde voor hen,

wij leggen hen in uw hand.

Behoed en bewaar hen.

Wij bidden U voor degenen die leven met zieken,
hun naasten, hun dierbaren.

Geef dat zij leven met moed,

met geloof, hoop en liefde.

Geef dat zij uithouden wat uitgehouden moet worden,
aanvaarden wat aanvaard moet worden,

kunnen vasthouden en kunnen loslaten.

Help ons te vertrouwen dat wij allen

bij U in veilige handen zijn.

dat wij, wat wij ook meemaken, niet uit uw hand vallen.
Amen

Zegen

De Heer Jezus Christus zij bij je om je te behoeden.
Hij zij in je om je kracht te geven

Hij omringe je om je te bewaren

Hij gaat je vOOr om je te leiden

Hij steunt je in de rug om je te rechtvaardigen

Hij zij boven je om je te zegenen

Hij die leeft met de VVader en de Geest in eeuwigheid.
Amen



