"Na een liefdevol leven dat in het teken stond van mijn Hans en kinderen
neem ik vredig afscheid van allen die mij dierbaar waren."

Gerda
Na een lang en mooi leven moeten wij afscheid nemen van mijn lieve
vrouw, onze mama, schoonmoeder, oma en overgrootoma
~ Gerda -~
w Rotterdam, 29 april 1938 T Zeist, 21 juli 2022

Wijj zijn dankbaar voor wie ze was en wat ze voor ons betekend heeft.
We zullen haar missen.

Hans

Petra en Walter
Kirsten en Mels
Britt

Leonie en Robert
Xander en Annika, Zoé, Joélle
Dennis en Ilse
Danique en Umut

Christine en Hans

Wij nodigen u uit om met ons de dankdienst voor het leven van Gerda bij te wonen
op woensdag 27 juli om 11.00 uur in de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44 te Zeist.

Aansluitend bent u uitgenodigd voor een kopje koflie of thee en een broodje aldaar.

De familie zal Gerda naar crematorium Zeister Bosrust begeleiden. Zij zullen rond
13.15 uur weer bij u aansluiten in de Oosterkerk.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dienst bij te wonen, dan kunt u een link
ontvangen voor de livestream via lvdsnoek@ziggo.nl.

Arnhemse Bovenweg 16-28, 3708 TA Zeist




