
Aswoensdag 2023 
22 februari om 19.30 uur in de Oosterkerk 
Voorgangers: Irma & Henk Jansen 
Kerkmusicus: Willem H. Boog 
 

Opening 
Vooraf voor de kerk buiten: vuurtje  
inleidende woorden 
gebed over de as  
al zingend gaan we naar binnen: Lied 598 - Als alles duister is 
 
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
openingsgebed 
 
Lied 538 - Een mens te zijn op aarde 
 

1 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
 
2 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 

 
3 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
 
4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan.

 
 
  



Woord 
lezing Lucas 5,27-35 
 
Jezus bij Levi 
27Daarna vertrok Hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: ‘Volg 

Mij!’ 28Levi stond op, liet alles achter en volgde Hem. 29Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal 
voor Hem aan, waarbij een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanlagen. 30De 
farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met 
tollenaars en zondaars?’ 31Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, 
maar zieken wel; 32Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar zondaars.’ 
33Ze zeiden tegen Hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals 
ook de leerlingen van de farizeeën doen, maar die van U eten en drinken maar.’ 34Jezus zei: ‘U kunt 
toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? 35Maar er komt een 
dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’  
 
 
Opw. 805 / Schrijvers voor gerechtigheid - Maak ons hart onrustig, God 
 
1 Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
 
2 Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 
 
 

 
3 Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
 
4 Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in u geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is Uw koninkrijk 
tot in eeuwigheid 

 
korte overweging  
 
Schrijvers voor gerechtigheid – Wat gaan we nu doen? 
 Wat gaan we nu doen? Al die mooie woorden,  
 alles wat we zingen mensen we het echt? 
 Waar gaan we naar toe? Doen we wat we hoorden? 
 Gaan we nu beginnen? 
 Doen we wat God zegt? 
 
 God gaat met ons mee. 
 
 Wat gaan we nu doen? God geeft ons zijn zegen 
 Jezus gaf zijn leven. En wat geven wij? 
 Waar gaan we naar toe? Durven we te delen?  
 Lijken we op Jezus? Doen we net als Hij? 
 
 God gaat met ons mee. 



As 
inleidend gebed 
we ontvangen het teken van het askruisje 
 'Bedenk dat je stof bent, keer je om en leef naar het Evangelie' 
 
ondertussen zingen we Taizéliederen:  
Lied 256 - Blijf met uw genade bij ons 
 Blijf met uw genade bij ons, 
 Heer, onze God. 
 O, blijf met uw genade bij ons, 
 licht in het duister. 
 
ELB 173 - Jezus U bent het licht in ons leven 
 Jezus, U bent het licht in ons leven,  
 laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.  
 Jezus, U bent het licht in ons leven,  
 open mijn hart voor uw liefde o Heer 
 
 
dankgebed, voorbede en onze Vader 
 
wegzending en zegen 
 
Lied 536 - Alles wat over ons geschreven is 
 1 Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
 de tien geboden en de veertig slagen, 
 dit hele leven dat geen leven is. 
 
 2 De schepping die voor ons gesloten was 
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
 O zoon van David, wees met ons bewogen, 
 het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
 3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
 Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
 4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
 Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
 Ons is een loflied in de mond gegeven, 
 sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 


