
Avondgebed op aswoensdag 14 februari 2024: Uit stof gevormd 
 
Voorgangers: Henk en Irma Jansen 
Ouderling: Lieke Feddema 
Diaken: Jan Cozijnsen 
Muziek: Willem Boog, Pieter Cobelens en Bart Wesselink 
 
We beginnen buiten bij een vuurtje 
 
Welkom en openingsgebed 
 
Zingend (a capella) gaan we naar binnen NLB 256 – Blijf met uw genade bij ons (Taizé) 
 

Blijf met uw genade bij ons, 
Heer, onze God. 
O blijf met uw genade bij ons, 
licht in het duister! 

 
Lezen Genesis 2: 4-7 
 
Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen. 
In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er 
geen enkel gewas opgeschoten, want de HEER God had het nog niet laten regenen op de aarde, en er 
waren geen mensen om het land te bewerken; wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem 
overal bevloeide.  
Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. 
Zo werd de mens een levend wezen. 
 
Stilte 
 
Zingen (orgel) NLB 695 – Heer raak mij aan met uw adem 
 

Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 
Lezen Psalm 103: 1-14 
 

Van David. 
Prijs de HEER, mijn ziel, 
prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 
Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden. 

 
Hij vergeeft u alle schuld, 
Hij geneest al uw kwalen, 
Hij redt uw leven van het graf, 
Hij kroont u met trouw en liefde, 



Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
 
De HEER doet wat rechtvaardig is, 
Hij verschaft recht aan de verdrukten. 
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, 
aan het volk van Israël zijn daden. 
 
Liefdevol en genadig is de HEER, 
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
Niet eindeloos blijft Hij twisten, 
niet eeuwig duurt zijn toorn. 
 
Hij straft ons niet naar onze zonden, 
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 

Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 
zo welft zich zijn trouw over wie Hem 
vrezen. 
 
Zo ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft Hij onze zonden van ons 
verwijderd. 
Zoals een vader zich ontfermt over zijn 
kinderen, 
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem 
vrezen. 
Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 
Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn 
gevormd. 

 
Stilte  
 
Zingen (orgel) Psalm 103 vers 1 en 5 
 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met 
erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht 
gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 
Lezen Psalm 103: 15-22 
 

De mens – zijn dagen zijn als het gras, 
hij is als een bloem die bloeit op het veld 
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
 
Maar de HEER is trouw aan wie Hem 
vrezen, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Hij doet recht aan de kinderen en 
kleinkinderen 
van wie zich houdt aan zijn verbond 
en naar zijn geboden leeft. 
 

De HEER heeft in de hemel zijn troon 
gevestigd, 
als koning heerst Hij over alles. 
Prijs de HEER, u die zijn boden bent, 
sterke helden die doen wat Hij zegt, 
gehoorzaam aan het woord dat Hij 
spreekt. 
 
Prijs de HEER, hemelse machten, 
dienaren die doen wat Hem behaagt. 
Prijs de HEER, u die zijn schepselen bent, 
prijs Hem, overal in zijn rijk. 
Prijs de HEER, mijn ziel. 

 
Stilte  
 
We luisteren naar ‘Dust in the Wind’ (Pieter Cobelens en Bart Wesselink) 
 

I close my eyes,  
Ik sluit mijn ogen 
Only for a moment  

voor een moment slechts 
And the moment's gone.  
en het moment is al voorbij. 



All my dreams  
Al mijn dromen 
Pass before my eyes of curiosity. 
ze vliegen voorbij mijn ogen die alles 
hadden willen zien  
Dust in the wind:  
Stof in de wind: 
All they are is dust in the wind.  
Alles wat ze zijn is stof in de wind. 
 
Same old song,  
Hetzelfde oude liedje 
Just a drop of water  
Alleen een druppel water 
In an endless sea.  
in een eindeloze zee 
All we do  
Alles wat we doen 
crumbles to the ground,  
Verkruimelt en valt op de grond 
Though we refuse to see.  
Maar we weigeren dat te zien 
 
Dust in the wind,  
All we are is dust in the wind  
Alles wat we zijn is stof in de wind 

 
Now, don't hang on;  
Nee, blijf niet wachten 
Nothing lasts forever  
Niets duurt voor eeuwig 
but the earth and sky;  
behalve de aarde en de hemel. 
It slips away,  
Het leven gaat voorbij 
And all your money  
En met al je geld 
won't another minute buy.  
kun je er nog geen minuut bij kopen. 
 
Dust in the wind:  
Stof in de wind 
All we are is dust in the wind.  
Wat we zijn is stof in de wind 
Dust in the wind:  
Stof in de wind: 
Everything is dust in the wind.  
Alles is stof in de wind.. 
 
(Everything is dust in the wind.  
In the wind....) 

 
Gedicht: ‘Het stof zegenen’ 
 
Je kunt naar voren komen voor een askruisje,  
 
ondertussen zingen we twee Taizé-liederen (Pieter Cobelens op de vleugel): 
NLB 103e – Bless the Lord my soul/Prijs de Heer mijn ziel 
ELB 172 – Jezus U bent het licht in ons leven 
 
 

Bless the Lord, my soul, 
and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
en prijs zijn heil’ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft.  
 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij 
spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mijn hart voor uw liefde, o Heer.  

 
Lezen 1 Kor. 15: 42-49 
 

Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in 
onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt 
met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk 
lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook 
geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd 



een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het 
geestelijke. De eerste mens kwam voort uit het stof, uit de aarde, de tweede mens is hemels. Ieder 
aards mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van 
de mens uit het stof hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Wegzending en zegen 
 
Zingen (orgel) NLB 536 – Alles wat over ons geschreven is 
 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 
De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
Maar, Heer, de haard van uw 
aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet 
ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn 
leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 


