
 

 
 
Orde van de dienst zondag 12 oktober 2025 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur 
voorganger: Irma Jansen-Kleinjan | organist: Fred de Vries uit Lelystad | combo o.l.v Michiel Zijp   
ouderling: Edwin van Rooijen | diaken: Joke van de Beld | lector: Christine van den Berg 
 

Dienst waarin Nathan Pijl belijdenis van zijn geloof doet en gedoopt wordt, we Noa Pleijlar in liefde en in het licht 
van Christus gedenken en we samen het Heilig Avondmaal vieren. 

 

• Inleidend orgelspel 

 

1.  BIJ ÉÉN KOMEN 
• Verwelkoming en mededelingen 
• Aansteken van de paaskaars (staan) 

• Zingen (orgel) Psalm 100: 1 en 2 – Juich Gode toe, bazuin en zing 

1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, Zijn rijksdomein, 
zult voor den Heer dienstvaardig zijn. 

2. Roep uit met blijdschap: 'God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
Zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.' 

 

• Stilte, bemoediging en groet 

• Zingen (orgel) Psalm 100: 3 en 4 – Treed statig binnen door de poort  

3. Treed statig binnen door de poort. 

Hier staat Zijn troon, hier woont Zijn Woord. 

Heft hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd Zijn grote Naam. 

4. Want God is overstelpend goed, 

Die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart Zijn trouw. 

 

2.  BELIJDENIS EN DOOP 
• Gebed om het licht van Gods Geest 

• Getuigenis van Nathan 

• Muziek (OKB) So will I (Hillsong Worship) 

• Belijdenisvragen, doop en zegenen van Nathan 

• Zingen (staande | orgel) Psalm 134: 3 (oude berijming) 

3. Dat 's Heren zegen op u daal', 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer; 

Looft, looft dan aller heren Heer! 

 

3.  WOORD VAN DE ENE  
• kinderen naar de kinderdienst 

• Schriftlezingen uit 1 Korinthe 9: 24-27 en uit Filippenzen 4: 4-13 

• Verkondiging. Thema: Secure base - veilige basis 

 

4.  ANTWOORD AAN DE ENE  
• Zingen (OKB) Opwekking 789 – U leert mij lopen op het water 

 

5. GEDENKEN EN VOORBEDE 

• We gedenken het leven van Noa Pleijlar 

• Muziek (OKB) You say (Lauren Daigle) 

• Voorbeden 

• Collecte (kinderen komen terug) 

 

 



6. VIERING HEILIG AVONDMAAL 

• Tafelgebed en instellingswoorden 

• Zingen (orgel) NLB 388: 1, 3 en 4 - Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder van ons schoon water en brood, 

een veilige plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 
 
3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 
 
4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 
 

• Delen van brood en wijn onder orgelspel: Ik bouw op U, Groot is uw trouw & Veilig in Jezus’ armen 

• Dankgebed 

 

7. UITEENGAAN 

• Slotlied (orgel) NLB 416: 1, 2 en 3 - Ga met God 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in Zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

• Zending en zegen, beantwoord met zingen NLB 416: 4 (orgel) - Ga met God 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

• Uitleidend orgelspel (‘Wat de toekomst brengen moge’ en ‘Hoe groot zijt Gij’) 

 

Na de viering is er linksachter in de kerkzaal voor u een team van 2 personen beschikbaar voor een luisterend 

oor en persoonlijk gebed. Iedereen is van harte uitgenodigd om na de viering nog even te blijven om elkaar te 

ontmoeten met koffie, thee of limonade.  

 
 
 
 
 


